
VOOR DE ZUURSTOF DIE IK ADEM

DAT JE VAN MIJN HUIS EEN THUIS MAAKT

VOOR HET AANHOREN VAN MIJN VALSE GEJANK

DAT JE NIKS ZEGT ALS IK ’S NACHTS OP JACHT 

BEN NAAR EEN SNACK

VOOR HET GROEIEN EN DAT IK MET JE MEEGROEI

DAT JE MEER BENT DAN ZOMAAR EEN PLANT




